
Kerstvakantie Hellendoorn, 

 

20 december t\m 27 december 
 

 

      2019 

 

 

Vakantiegangers: Arjan, Alfredo, Gerrit, Toon, Ellen, Dolf en 

Corina 
 

Begeleiders: Aminah, Marianne, Sjaak en Raoul. 



 

Tendens vakanties. 
Vrijdag 20 december 2019  

 

We verzamelden bij Tendens. Toon en Gerrit reden vanaf Tendens 

mee en de rest van de groep Corina, Alfredo, Dolf, Ellen en Arjan 

gingen rechtstreeks. Sjaak was de chauffeur op de heenweg. We 

waren er een uur te vroeg, maar dat mocht de pret niet drukken want 

we kregen gelijk de sleutel van de villa. Aminah heeft meteen 

heerlijke koffie gezet voor iedereen en we hebben genoten. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

We zijn daarna de koffers gaan uitpakken en hebben ook alvast de 

bedden opgemaakt. Een goed begin is het halve werk. De tafel was 

ook al gedekt en we hebben genoten van het avondeten. ‘s Avonds 

‘The Voice’ gekeken en meegezongen met z’n allen.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 21 december 2019 
 

Vandaag zijn wij om 08.30 uur wakker  geworden en hebben rustig 

ontbeten. 

Daarna zijn we naar Raalte gegaan om kaarten te kopen en op de post 

te doen. 

Een paar van ons zijn ook naar Action geweest om spullen te kopen en 

we hebben nog een paar winkels bezocht. 



Daarna naar 

het huisje 

terug, lekker 

koffie 

gedronken en 

daarna 

lunchen. En in 

de middag was 

Aminah bezig 

te koken en 

wij gingen samen de kerstboom in elkaar 

zetten.  

Om 17.30 uur was Aminah klaar met koken en konden wij aan tafel en 

hebben lekker gesmuld van de macaroni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zondag 22 december 2019 

Vanmorgen kreeg Corina de door haar gewenste koffie op bed 

geserveerd! Wat een bofkont is ze toch ☺  

Vandaag stond onze excursie 

naar Paleis het Loo in 

Apeldoorn op het programma. 

Na een gezellig ontbijt waren 

we binnen een uur ter plaatse. 

Het was er gelukkig niet erg 

druk, maar tot onze 

teleurstelling bleek het Paleis 

niet open en konden we maar 

een beperkt deel bekijken. Het 

leukste was het kinderatelier, 

waar we speciaal voor de foto 

in een koninklijke auto mochten 

zitten maar ook in een open 

koets met daarvoor een (niet 

echt) 

paard. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze vakantiegangers mochten hierna kiezen waar ze wat wilden eten 

en unaniem werd er gekozen voor een bezoekje aan de grote gele M 

(Mac Donalds). 

Het was nog een heel gepuzzel om wat te kiezen: hamburgers, 

frietjes, kipnuggets, koffie, milkshakes en frisdrank: iedereen koos 

wat hij of zij lekker vond. 

Na een korte stop bij de supermarkt, waren we rond 15.45 uur weer 

thuis en konden we lekker relaxen of iets voor onszelf kiezen om te 

gaan doen. 

 

 

 

 



 

 

Maandag 23 december 2019 

 

Vandaag vroeg op, ontbijten doen we uit het vuistje en we maken een 

lunchpakket voor tussen de middag.  

We gaan naar de Orchideeënhoeve in Luttelgeest, een uur rijden! 

Onderweg zingen Gerrit, Arjan en Alfredo uit volle borst mee met 

Sky Radio, the Christmas Station. Niet te geloven hoeveel 

kerstliedjes ze kennen. Gerrit mag vandaag voorin zitten en als echte 

trucker zwaait hij naar elke vrachtauto.. 

Om 11.00 zijn we er en we popelen om naar binnen te gaan, want alles 

is in kerstsfeer inclusief zingende kerstman. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet te geloven, wat valt er veel te zien: planten, vlinders, 

papegaaien, Arjan (vindt hij 

zelf) vissen, flamingo’s.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Na het verorberen van onze lunch en gaan we een heerlijk kopje 

koffie drinken in het restaurant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Daarna was het tijd voor de Jungleshow en keken we onze ogen uit 

onder andere naar een enorme wurgslang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan het einde van de route, komen we langs allerlei kraampjes met 

leuke hebbedingetjes. Wat een keus aan souvenirtjes! 

Na een laatste toiletbezoek naar de bus en op naar huis. 

’s Avonds had onze topkok Aminah weer eens heerlijk gekookt: 

Surinaamse nasi. Onze vakantiegangers smulden en aten dubbele 

porties! 

Iedereen ging vroeg naar bed na deze vermoeiende dag met 

prachtige excursie! 

 



Dinsdag 24 december 2019 

 

Vol spanning reden we vandaag naar Luttenberg om te gaan kijken in 

het Klompen-atelier. 

Onze gastheer Martin liet zien hoe er uit hout een klomp werd 

gemaakt en vertelde daar heel grappig over. Zoals je kunt zien aan de 

foto’s, mochten we allemaal helpen.  

Na de koffie zagen we hoe Martin van kleine gekleurde klompjes De 

Nachtwacht had nagemaakt. Wat een enorme klus! 

Het bijbehorende winkeltje was natuurlijk minstens zo interessant. 

Ellen, Corina, Alfredo, Toon en Dolf hebben allemaal een mooie 

herinnering gekocht.  

        

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vanavond zijn we naar Heino geweest om feestelijk te dineren in 

restaurant Marktzicht. Wat hebben we heeeerlijk gegeten, een 

hoofdgerecht en een toetje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met volle buik weer terug naar huis en lekker samen kijken naar  

‘All you need is Love.Natuurlijk hoorden daar chips en kaasblokjes 

bij!! We zijn benieuwd hoeveel kilo’s onze vrienden zijn aangekomen 

na deze vakantie… 



Woensdag 25 december 2019 
 

Vandaag lekker uitgeslapen, want wij zijn thuis gebleven. 

En in de tussen tijd hebben de begeleiders gewisseld. In plaats van 

Marianne kwam Raoul. 

We hebben een lekkere lunch gehad met pannenkoek. 

Na de lunch zijn 

wij gaan knutselen 

in het park en dat 

was leuk. 

Iedereen heeft 

een vlieger 

gemaakt en 

versierd. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘s Avonds na het eten hebben we pas ontdekt dat de kerstman 

cadeaus voor ons had gebracht en we mochten ze openmaken. We 

waren benieuwd. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Donderdag 26 december 2019 
 

 

Wij hebben vandaag rustig aan gedaan. Een beetje ingepakt voor 

morgen en daarna zijn we naar de zwarte markt geweest om voor het 

laatst te shoppen. 

Koffie met gebakt gegeten en gedronken. Nog een beetje gewandeld 

op de markt en daarna gaan uit eten in een Chinees restaurant.  

We hebben onze buik vol gegeten. Terug in het huis, na de koffie 

vroeg naar bed, want morgen vroeg wakker worden voor het vertrek. 

De vakantie was zo snel afgelopen, jammer. 
 

 

 



 

Tot volgend jaar! 

 

 


